Benny Raepers:

een levende Alpine Iegend

DE NAAM BENNY RAEPERS wordt al decennia.lang
door velen in ons Alpine wereldje met enig ontzag
uitgesproken; “dat is toch die Belg uit Sint-Truiden, die
heel veel van Alpine weet en heel veel Alpine onder-
delen heeft.” Niet voor niets zullen sommigen
zeggen:“als Benny het niet weet of heeft, dan weten
of hebben ze het in Dieppe al helemaal niet meer!”

Voor mij dus hoogste tijd om eens nader met hem

kennis te maken, want, had ik van Erwin van Dijk

gehoord: “Benny is, na een aantal jaren op een lagere
versnelling te hebben gedraaid, nu toch echt van plan
te stoppen met zijn Alpine activiteiten”

Dat resulteerde voor jullie redacteur in 2 bezoeken aan
Benny. Het ene begin juli samen met Erwin, en het
andere half augustus.
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Bijons bezoek aan zijn garage aan de
Tongersesteenweg in St Truiden
worden we verwelkomd door een
vriendelijke Benny, die ons eerst zijn
garage enmagazijnenlaat zien.lksta
perplexvan de vele speciale Alpine en

Renault Sport onderdelen, motorblokken, nokkenassen zuigers, kale carrosse-
rieén, noem maar op; magazijnenvol. Benny heeft nog heel veel mooi's op voor-
raad. Garage Raepers is nog steeds een droom voor Alpinisten.

Wieis Benny ?

Benny is geboren in 1939.Zijn vader heeft een Renault garage in St Truiden en
bij de jonge Benny hoeft de liefde voor "het automonhiele” niet aangewakkerd
te worden.Benny is al jong een groot liefhebber van de autosport. Voordat hij
mag autorijden, fietst hij elk jaar in augustus samen met een vriend de 80 km
‘hergop' naar Spa om daar de F1race van nabij mee te maken. De veiligheid
stond toen op een iets ander niveau dan tegenwoardig, want, vertelt Benny:zo'n
race was in die tijd spectaculair, want de F1 wagens reden biina aver je tenen, 2o
dichtbij kon je staon”. Het rijden in een auto kriebelt en op 16 jarige leeftijd wordt
hij door de politie achter het stuur van een 4CV van de weg geplukt. Het ver-
weer, dat hij in 1937 zou zijn geboren maakt weinig indruk bij de Belgische flik-
ken'. Ze gaan met Benny mee naar zijn cuderlijk huis omn zijn paspoort te
controleren. Datis dantevens de eerste bekeuring in Benny's automaobiele leven.



In Belgié heb je tot 1972 geen rijbewijs nodig, maar je moet wel degelijk 18 zijn
om achter het stuur plaats te mogen nemen! Eindelijl is het dan in 1957 zover,
en Benny kan officieel achter het stuur van zijn 4CV -met Ferrari stickers- de
openbare weg op. Benny maakt voor het eerst kennis met Alpine door een arti-
kel over de A106 in een automagazine, Wanneer hij eind 1958 hoort dat de gebrs.
Smalin Herstal de 4106 in licentie bouwen op een zelf meegebracht 4CY plat-
form, is zijn besluit snel gemaakt. Een schade &0V wordt naar Herstal gebracht
en na een tijdje rijdt een apetrotse Benny met zijn nieuwe Renault A106 van
Herstal naar St. Truiden. Voor de Belgische RDW was het geen Alpine maar een
Renault, omdat het chassis van de 4CV werd gebruikt!

Overigens wordt de A106 door Benny niet gebruikt voor rally's; wel rijdt hij er
een aantal plaatselijke behendigheidsritten mee. Hijis er zuinig op, maar zal
de auto later aan zijn Duitse vriend Franz-Josef Pilz verkopen.

In 1966 neernt hij de garage van zijn vader over en de eerste Berlinette laat niet
lang op zich wachten. In 1967 is het zover; hij koopt een 2e hands A110 1300G
waar hij later een 13005 motor inbouwt. Deze Berlinette verkaopt hij later aan
zijnvriend en coureur Albert Vanierschot. Derelatie met Vanierschot zal als een
rode draad door het leven van Benny blijken te lopen.

Uit het race-archief van Benny Roepers:

1> Albert Vanierschot A110 gri op Zandvoort tijdens het Benelux Kampioenschap 1976.
2> Flory Roothaert A110 BP 3> Albert Yanierschot. &> A110 naast winnende ‘illegale’
Ford Escort, 5> AL110 grS regenrace. 6> A110 gr5 met ‘Boebla’ sponsoaring.

7> Benny en dochter slaan de verrichtingen van Albert gade

[het blonde meisje dat je nog net ziet is Benny's dochter]. 8> De witte AT10.

9/10> Ditis wat er overbleef van de BP A110 van Flary Rootheart na de crash in leper.

De verkoop van nieuye Alpine’s komt bij Benny vanaf begin jaren 70 op gang.
Renault Belgié heeft weinig interesse in Alpine en Benny pakt voortvarend de
verkaop op. En hoe maak je goede reclame voar een spartief product als Alpine?
Juist ja, door ermee te gaan racen en rallyrijden. In ‘73 wordt een witte 16005
aangeschaft om aan groep & wedstrijden mee te gaan doen. Albert Vanierschot
rijdt op dat moment in een NSU en zijn prestaties vallen Benny op. Het team
“Raepers-Vanierschotis een feiten het begin vaneen siuccesvolle samenwerking.
Na de witte volgt een gele 16008, die later oranje wordt gespoten.
BP valt de prestaties van het jonge team op en najaar 74 wordt er een spon-
sarcontract voor 2 jaar met Albert Vanierschot en Benny als preparateur gete-
kend. De oranje 16005 wordt klaargemaakt voor het nieuwe seizoen, maar de
desillusie komt in december 1974, wanneer de directeur van BP;
Maurice Claes, Benny belt met de mededeling dat de reglemen-
ten voor groep & zijn aangepast, en de Alpine A110 niet meer de
juiste auto voor hen zou zijn.
Albert zouin een Opel Commodore gazan rijden. Gedesillusioneerd
verkoopt Benny de auto zonder motor aan Marcel Tarres, Orie
dagen later belt Maurice Claes Benny op: “niet verkopen die A110,
de regels van groep & zifn verkeerd geinterpreteerd;: we kunren
toch met de A110 competitief deelnemen”. Benny geeft aan, dat
hij de auto net heeft verkocht. Maurice:"geef die man 100.000
frane, zodat ie de auto teruggeeft; we moeten die auto terug”
Benny reageert, dat hijdit niet de manier van zaken doen vind
en Tarres niet onder druk wil zelien. In 3 maand tijds wordt
een geheel nieuwe Berlinette graep &4 in de geelgroene BP
kleuren opgebauwd.
Op de circuits ontbrandt een heftige strijd tussen de Alping,
de BMW's, madr vooral de drie De Tomaso Pantera’s vanhet

De 8110 neemt hel op tegen deze 'dikke kanonnen’.
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Vanierschot, met die kleiné geelgroene
muis, is zo snel dat hij de superieure
Pantera’s in de hoek zet.

Bang & Olufsen team. Om het de Pantera’s moeilijk te maken draait de motor
biina continu op 8000 toeren en houdt ze het niet lang vol, maar gelukkig lang
genoeq om de race uitte rijden.Wat de Alpine op de rechte stukken te kort komt,
wordtin de bochten meer dan goed gemaakt, De frustratie bij het B50 team is
op een gegeven moment zo groot, dat ze na de overwinning van Vanierschot
op Zolder de technische commissie onder druk zetten om de auto van Benny
binnenste buiten te keren, want dat kan toch niet dat die Vanierschot.met die
klzine gealgroene muis zo snelisen de superieure Pantera’sin de hoek zel. “Het
kan geen 1600cc zin, het moet minstens een 1800cc ziin"volgens de B&0 team-
leiding. De kop gaat eraf en de motar wordt opgemeten: 1596cc komt tevoor-
schijn en de frustratie bij het B&O team wordt alleen maar groter. Op het circuit
van Nijvel jaagt Vanierschat de Pantera’s de hele race op, gaat de leidende
Pantera tenslotte in de allerlaatste bocht voor de finish voorbij en wint met een
nauslengte voorsprong, Het team Raepers is buiten zinnen vanvreugd enis de
restvan de dag ‘zat' van de champagne.

Danwordt in 1976 een nieuw contract met BP getekend voor de inzet van twee
£110%. Mu veor Vanierschaot op het circuit en voor Flory Roothaert voor het
Belgisch rallu-kampioenschap. Vanierschot wint in de 1600cc klasse groep 2,3
en 4 bijna alles en wordt kampiaen. Ock Zandvoort wordt daarbij aangedaan.

Vanierschot rijdt daar in de speciale GT/Benelux klasse tegen jongens als Boy

Hayje en Han Tjan. Deze klasse was volgens Benny mede in het leven geroe-
pen om hetverkeer na de GP vanuit Zandvoort in goede banente leiden. Er wardt
nmil. direct na de GP gereden en de spannende strijd zorgt ervoor, dat niet alle
GP liefhehbers direct na de Fl race voor een ‘verkeersinfarct’ in Zandvoart zor-
gen.

et Flory loopt het in dit seizoen minder goed af. Hij had als taak am de bekende
Belgische rallyrijder Gilbert Staepelaere het leven zuur te maken. Inhetvuur van
de strijd raakt hijin de rally van leper met grate snelheid met zijn rechter voor-
wiel net naast de weg een betonnen duiker en slaat 3 maal over de kop. Flory
en bijrijder Eddy Nijs komen er gelukkig goed vanaf, maar de geelgroene

Berlinette is rijp voor de sloop.

Benny heeftinmiddelsin 76 in Dieppe een unicke AT10 180016V groep & gespot.
Alpine had deze auto -met een 1800cc 16 kleppen motor met dubbele boven-
liggende nokkenassen- opgebouwd om aan de Tour de France Autormobile van
75 mee te kunnen doen, maar door een ‘banden affaire’ tussen Michelin en
Firestone konmen de auto niet meer op tijd goed afgesteld krijgenvoor dit eve-
nement. De autowordt in ‘76 nog een keer, met Bruno Saby aan het stuur, inge-
zetin de Ronde Limousine en staat daarna bij Alpine in Dieppe te verstoffen,
Benny geeft aan de auto te willen kopen, maar men wil er op dat moment geen
afstand van doen. Wanneer Benny korte tijd later hoort, dat men de auto aan
ene meneer Poulain heeft verkochtis hij “notamused”, enlaat dit de fabriek dan
ook duidelijk blijken.

Benny belt Poulain, maar die geeft aan, dat hij de A110 in rally’s wil inzetten,
wat hij dan ook enkele malen doet.Ruim een jaar later belt hij Benny of hij nog
interesse heeft in de auto en de A110 wisselt vlak voor kerst 75 voor 80.000FF
van eigenaar. Benny verbetert de auto, De 1800 motor, met 2 dubbele 45mm
Weher's, levert dan 205pk bij een wagengewicht van 720kg. Er warden bre-
dere velgen—met achter Farmule 1envoor Formule 2 banden- engeventileerde
schijven gemonteerd. De auto wordt ingezet met Albert Vanierschot aan het
stuur in de groep 5. Op de circuits met korte bochten is deze A110 zelfs de
Porsche's met 700pk in het achteronder de baas. De auto wordt tot ver in de
jaren 80 nog incidenteel gebruikt. In '89 wordt de laatste race met de auto op
Zolder gereden, Dan staat deze A110 tot 2000 ‘in ruste’ in de rustieke garage
van Benny aan de Tongersesteenweq. In 2000 wordt Benny door de broer van
Poulain, de beroemde Franse veilingmeester waarvan hijde A110 heeft gekocht,
gebeld. Hij wil de A110 graag van Benny kopen en biedt een aanzienlijk bedrag,
maar Benny wijst dit betere aanbod af ten gunste van Jean-Pierre Prévost, die
hij goed kent en waarvan hij weet, dat deze de auta ook heel graag wil hebben.
0ok Renault Histoire & Collection wil de auto graag kopen, maar Benny hecht
erwaarde aan, dat de Alpine wordt gebruikt waarvoor hij is gemaakt en nietin
een (privé)collectie wordt weggezet om daar haar dagen te slijten. Prévost rijdt
met deze speciale gele A110 regelmatig rally's, waaronder de Tour Auto. In 2009
wordt het tearn Serpaggi-Prévost nag 2e in de Tour Auto; na lange tijd op de
eerste plek te hebben gelegen. Eenversnellingsbakprableem vlak voor de finish
kost hen de 1e plaats.



QUIK-MARK 25 s
_—

Lettrages

eensecondete
~ opnieuw beginnen
door Raepers gepreparee

RENAULT CLIO MAX) "Publides”
N°15-RALLYE DU VAR 199% |




BENNY RAEPERS: EEN LEVENDE ALPINE LEGENDE

HETINTERVIEW

AR: Wanneer bezocht u voor de eerste keer de fabriek in Dieppe ?

Benny:"Renault Belgié heeftin 67/68 enkele Alpine’s geimperteerd, maar stopte
daar al snel mee. De aantallen waren voor hen blijkbaar niet interessant. Ook
de onderdelen waren via hen moeilijk te krijgen. Om"dgt ik mij begin jaren 701n
het Alpine avontuur had gestort heb ik zelf de contacten met de fabriek in Dieppe
gelegd. Eind ‘70 ben ik voor het eerst naar Dieppe gereden om onderdelen te
halen. Nadien ging ik zeker 1 keer in de 3 weken op en neer naar Dieppe voor
onderdelen. Daardoor bouwde ik uitstekende contacten met de fabriek op, Ook
nieuwe Alpine’s haalde ik direct, zonder tussenkomst van Renault Belgig, in
Dieppe op. Echter besloot Renault Belgié om in 72 zelf weer Alpine’s te gaan
imparteren en verplichtte mij om via hen ook de onderdelen te betrekken. [k
kreeq een officiéle brief uit Dieppe, dat Renault henverbodenhad omdirect aan

mij te leveren. Omdat snelle levering vaar mij essentieel was, betrok ik via een
bevriende Franse dealer de onderdelen. Na verloop van een halfjaar werd deze
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sanctie opgeheven en kon ikzelf weer direct de anderdelen vanuit Dieppe
betrekken. Overigens ging ik ook regelmatig naar Parijs om tuning-onderdelen
bij tuners als Pierre Ferry en Mignotet te halen. Vele hekende oud medewerkers
van de Alpine fabriek zijn nog steeds goede vrienden van mij.”

Hebt u Jean Rédélé zelf ook ontmoet en wat was hij voor man?

Il heb hern meerdere keren ontmoet. Het was een vriendelijke man, die vroe-
ger zelf ook gesleuteld heeft. £en jaar of 8 geleden heb ik hem nog in zijn
beroemde garage aan de Rue Forest in Parijs bezocht. Hij nam de hele middag
de tijd en liet me vitgebreid zijin Alpine collectie, die hij in die garage had staan,
zien. Zijn zoon Jean-Charles is van een iets ander kaliber en minder toeganke-
lijk. De doorsnee Alpine’s interesseren hem minder; hij gaat meer voar de oude
Le Mans auto’s.”

Hoe was de verdeling van de aktiviteiten in de garage?
“We deden ongeveer 60 tot 70% Renault en 30% Alpine.”

Hoeveel Renault’s verkocht u gemiddeld per jaar?

Benny moet even inde oude verkoopboeken kijken, waarin de verkachte auto's
nog handmatig zijr bijgehouden. “De topverkaop lag eind jaren 70 met ruim 200
nieuwe Renault’s per jaar. In 87 verkochten we er 124 enin ‘89 waren heter
82 In'89wordtde Opel dealer in St.Truiden, die zijn Opel dealerschap kwijtraakt
vanwege het feit dat hij teveel Opel's naar Duitsland levert, Renault dealer. Mijn
bedrijf staat in Brustemn vlakbij St. Truiden en ik wilde niet een nieuwe garage
in St. Truiden openen. Vanaf dat moment word ik Renault agent. Voordeel voor
mij was dat ik minder verplichtingen jegens Renault had en meer tijd kreeg voor
Alpine. Tijdens de topjaren had ik 11 mensenin dienst. Later inde jaren 30 waren
dat er nag 7" [inclusief Bennu en zijn vrouw; red.)



Hoeveel nieuwe Alpine’s hebt u verkocht ?

"We hebben, denk ik, ongeveer 200 nieuwe Alpine’s verkocht. Begin jaren 80
heb ik ook nog 63 gebruikie A110's uit Spanje gehaald. We kochten ze in Spanje
vaor 1000-1200 euro in, de meeste waren een jaar of 10 oud, haalden ze per 8
stuks per auto-transparter op en verkochten ze hier voor omaerekend 2500
euro. |k kan me nog een bijna nieuwe blauwe A110 herinneren, die ik van een
advocaat in Barcelona kocht met 3000 km op de teller en die ik voor 2600 eura
verkocht. In Spanje kostten ze in die tijd bijna niets.Overigens zijn Spanjaarden
een apart volk wat afspraken betreft. Je moet onmiddelijk, wanneer ze een prijs
noemen, spijkers met koppen slaan, ze een contract Iaten tekenen en direct
betalen. Wanneer je zegt: “ik koop de auto en kom morgen terug met geld en dan
regelen we het”, dan moet je niet raar opkijken, wanneer ze zich hebben bedacht
en ineens een hogere prijs willen of ‘uit emotionele gronden’ niet meer willen
verkopen. Dat is mijin het begin eens overkormen en dan ben je voor niets naar
Spanje gereden. De laatste nieuwe Franse A110's verkochtikin 1976 voar omge-
rekend 6875 euro. Dat waren dan 1300's met standaard lak” (de mond viel mij
open bij het horen van deze sprookjesprijzen, laat mij s.v.p. 30 jaar teruggaan
in de tijd; red.] Ik kan me een A310VE herinneren, die ik 3 keer heb verkocht:
nieuw verkocht, ingeruild, verkocht, ingeruild en weer verkocht.

Dok heb ik relatief veel 5 Turbe's verkocht. Elke 14 dagen haalde ik er met een
trailer 2 uifDieppe, dieikvoor omgerekend 10.400 euro veelal aan Duitse klan-
tenverkocht.”

[Benny heeft hel zelfs meegemaakt, dat aan het beginvan dejaren 70 de fabrigk
in Dieppe A210°s, zonder motor, voor omgerekend 2500 euro aanbood!; red.)

Had u een aantal monteurs is de garage die gespecialiseerd waren in Alpine ?
"Ik had 2 monteurs; Eddy en Mark, die alleen Alpine deden, Omde & maand gin-
gen ze 3dagen naar Dieppe om bij te blijven. Verder had ik een oudere monteur;
Jef, die gespecialiseerd was inversnellingsbakken” Lachend: “We noemden hem
dan ook Jef Versnellingsbak.”

Welke technische zaken hebben u wel eens geérgerd bij Alpine ?

 "De afwerking van de Alpine’s was een regelrechte ramp en ook de uitlijning.

Regelmatig kwam het voor dat bij een nieuwe A110 de vooras scheefstond t.ov.
de achteras. Dan moesten er nieuwe gaten worden geboord en de oude wor-
den dichtgelast. Hier in de garage heb ik ook nog een A110 staan waaraan dat
moet gebeuren.”

Welke technische verbeteringen heeft de fabriek in Dieppe

van u overgenomen?

“Wij hebben de A110's verbeterd o.a. de voorwielophanging en stuurhuis, die
voor circuitgebruik ongeschikt waren, De ophanging stamt eigenlijk nog vande
4CV. Wanneer de neus in- of uitveert heb je 2 tot 3 cm verschil in sporing en
dat is rampzalig voor circuitgebruik. Alpine zelf reed er rally's mee en dan heb
je daar geen problemen mee.”

Hebt u zelf ook geracet of rally gereden met Alpine 7

““Zelf heb ik de auto's voor klanten geprepareerd, maar ik reed geen rally's en

races. Inde loop derjaren hebbenwe zo'n 25 race- enrally auta’s geprepareerd;
van de A110 tot de Maxi Clio.”

1> De 2,3 liter motor. 2> Chassisnummer 2. 3> Een puntgave Le Mans.

> ‘Motorkunstenaar’ Benny Raepers mel die andere 'kunstenaar’ Erwin van Dijk
in het motormagazijn.

5> A110 ex Franz Josef Pilz.

6> 4106, 40V en AT10 in de showroom.

7> A310in de garage saren met de Aston Martin's van Benny.




Hebt u wel eens na ernstige race ongelukken gedacht: ik stop metracen ?
" le hebt even het moment van schrik, maar het racen zit gewoon in je genen,
dus je gaat er toch weer mee door.”

Hoe komt u aan al die speciale onderdelen?

"Door mijn contacten met Dieppe zat ik altijd dicht bij de bron. Wanneer men
van partijen af wilde hoorde ik dat vrij snel.Uit Spanje heb ik na de beéindiging
van de productie van de A110, in ‘81 containers val nieuwe Alpine 1300 en 1400
motoren overgenomen.”

U hebt ook de nodige speciale Alpine’s uit Dieppe gehaald. Hoe kwam u daar
zoaan?

“Omdat ik bij Alpine Dieppe kind aan huis was, wist ik ook wat men aan ‘spe-
cizle aanbiedingen’ in huis had. Een bijzondere was natuurlijk de gele Le Mans
met & cilinder 2 liter Turbo motor®, welke voor de Italiaanse n_w_arkl was gedacht
vanweqe het strenge belastingregime voor motoren boven de 2 liter daar. Alpine
heeft daar 2 exemplaren van gemaakt. Nummer 1is als crashtest auto Legen
de muur gezet enik heb nummer 2. Werder natuurlijk de GTA USA, waarvan maar
21 voarserie exemplaren zijn gemaakL [k heb een zwarte gehad, die ik uitein-
delijk aan iemand in de USA heb verkocht. Niet alleen Alpine's, maar ook spé-
ciale Clio's; hijv. een Clio V& met 4 wielaandrijving en 2.3 liter & cilinder Turbo
molor. Qok heb ikin é8n koop ongeveer 15 Clio V6'en van Alpine gekacht. De
meesle ziin naar Duitsland gegaan, maar ook 1naar Nederland, Het waren voor-
serie- en testauto’s voor de pers, .

verder hebik rond 2002 een zantal Lotus Elise chassis @etz liter Renault Turbo
motorenvan de fabriek gekocht, en die zijn naar Duitsland verkocht. Deze chas-
sis met Renault motaren waren testobjecten vaor.. .een nieuwe Alpine 17

Welke Alpine’s hebt u privé gereden en met welke reed u het liefst ?

"Ik hen eigenlijlalle Alpina’s privé gereden: de A106, een Ze hands A108 Coupé,
verschillende A110°s, 4310's, GTA's en tenslotte de AB10. De latere Alpine’s kocht
ik via Renault Belgié met korling, om als demo-auto te dienen en na een half

jaar reed ik dan weer in een nieuwe met een andere kleur, Met een AG10 ging
ik b.v. ook op vakantie naar Frankrijk en Italié, De A110 16005 vond ik zelf de
fijnst rijdende Alpine.”

Welke Alpine ligt u het meest aan hethart ?

“De oranje A110, die eerst geel was. De A110 waarmee de samenwerking tus-
sen mijen Albert Vanierschotis begonnen. Deze hebben we klaargemaakt voor
seizoen ‘75 voor BP. Door miscommunicatie van de directeur van BP heb ik de
auta verkocht. Deze A110 hestaat nog steeds en is nu weer origineel en geel.
Benny Dhooghe in Antwerpen is de huidige eigenaar.”

Naast Alpine, zie ik hier in uw garage, bent u ook een liefhebber van Aston
Martin en Jaguar; is dat altijd al zo geweest?

“Nee dat is uit nood geboren. Rond 2000, toen ik een nieuwe sportwagen wilde
kopen, had ik graag een nisuwe Alpine gekocht, maar die was er niet meer. ten
Ferrari of Lambarghini vind ik te opzichtig, wekt vaakjaloezie op, enin dat soort
wagens word je doar elke VW Polo met een petje erin vitgedaagd.,De Aston
Martin heeft toch een wat rustiger en bedaagder imago. [k wil rustig kunnen
genieten van de snelheid en techniek en me niet apgejaagd voelen.”

Wat was de reden om in 2001 tot sluiting van uw garage over te gaan 7

“Er waren verschillende redenen, die mij tot dit besluit noopten. Ik heb geen
opvolger die de garage zou kunnen voortzetten. Om Renault agent te mogen
blijven moest ik van Renault Belgié de nodige investeringen en verbouwingen
doen en mijn gezondheid liet Le wensen over. Daarop heb ik beslaten, mede
gezien mijn leeftijd van op dat moment 62 jaar, om de garage te sluiten. Mijn
medewerkers heb ik een jaar de tijd gegeven om naar ander werk te zoeken.
Wan 2001 tot heden heb ik de garage nog aangehouden voor onderdelen leve-
rantie, maar eind dit jaar wil ik er echt een punt achter zetten.”

*door Benny vervangen door een 2.3 liter Turbo motor




Poster met bedankje

Yyes Feilner.

Elkleven kent zijn hoogte-en
dieptepunten. Wat waren bij
u de dieptepunten?

Benny moet even nadenken

dat bv. het overlijden van je
vader, op zakelijk vlak moet Je daar niet te lang bij stilstaan. Wanneer je zaken
doet dan heb je meevallers en ook tegenvallers; dat moet je gewoon accepte-
ren. De dieptepunten zoek ik toch eerder in de autosport-en hobbyvrienden die
me, vooral de laatste jaren, ontvallen zijn, Franz-Josef Pilz was een heel goede
vriend van mij. We hebben samenin de jaren 80 nog A110's in Spanje opgehaald.
Dat was na de tijd dat ik ze per auto-transparter per 8 stuks ophaalde. We gin-
gen dan met een Espace mel een trailer erachter. Hij stierf 2jaar geleden plot-
seling aan een hartstilstand. Franz-Josef had een mooie collectie klassicke
Alpine’s, Hij reed by, met zijn blauwe A106 de Mille Miglia.
Verder delaatste jaren een aantal rally vrienden, zoals Stephane Lucchese (1971-
2009) Stephane kon niet rijden vanwege pech met zijn Rally Clio. Hij keek naar
eenklassementsproefin de rally waarin hij ook had maeten meerijden. Een col-
lega coureur raakt van de weg en raakl een stroommast, die op hem valten hem
elektrocuteert. Hoeveel pech kun je hebben. Yves Feilner(1952-2008], die nog
inde A110rally heeft gereden. Hij krijgt een jaar of Sterug een zwaar rally onge-
uk, waarhij hij wonder boven wonder slechts lichtgewond raakt. Vorig jaar krijgt
hij met zijn Clio RS in de Luikse Condroz rally weer een ongeluk, waarbij nau-
welijlks schade aan de autols te zien ¥ves is echter ap slag dood door een gebro-
ken nek. Hif droeg geen nekbescherming en waarschijnlijlc is zijn nek geknikt.
Achteraf denkt men, dat het ongeluk van 5 jaar terug al een niet opgemerkle
nekbeschadiging heeft opgeleverd.”
Hoezeer Benny aan deze vrienden gehecht was vertellen wel de emotie, waar-
mee hij over hen praat en de foto's, die hij van henin zijn kantoor heeft staan.

Hoe keek uw vrouw tegen uw Alpiene ‘werkzaamheden’ aan ?
Mijn vrouw heeft weleens gezeqd:“als ge net zoveel met mij had gespeeld als met
uw Alpine’s dan had ik nu 10 kinderen gehad.” [Benny heeft 1 dochter; red.)

Alpine?
“Ikk kan er dagen aver vertellen!”

Ik betank Benny voar dit interview en de kijk, die hij ons in zijn "Alpiene leven’
heeft geqund. Tijdens anze gesprekken wordt mij duidelifl, dat de "Alpine wereld”
Benny nog steeds weet te vinden. Verschillende malen moet hij zijn telefoon
opnemen en net zo makkelijk gaat hem daarbij het Duits als het Frans af. De 2

keer dat ik Benny heb ontmoet zullen in mijn geheugen gegrift blijven staan. k. -

ontmoette een bijzonder vriendelijke toegankelijke man die—gelukkig voor ons-
graag over zijn roemruchtige Alpine verleden praat.

Hetis stilin de garage, waar het ooit een en al "ALPINE leven”is geweest. Denog
steeds goed gevulde onderdelenmagazijnen moeten eind dit jaar leeg zijn; of
dat zal lukken? Het zal een bijna surrealistische aanblik geven, daar waar bijna
40 jaar een soort van Alpine heiligdom was: lege magazijnen en lege schap-
pen. Wat is het ongelooflijk jammer, dat garage Raepers ophoudt te bestaan,
maar tegelijkertijd ben ik blij, dat ik dit nog mocht aanschouwen, Benny heb
leren kennen en hem zelfs nog als nieuw clublid mag verwelkomen!

Benny Raepers:

une vie exceptionelle et un sorcier Alpine

Alping

en zegt: "op persoonlijkvlakis

ANEKDOTES

Talloos zijn de leuke eninteressante anekdotes, die door Benny
tijdens hetinterviewworden verteld, zoals het verhaal over de
Renault 5 LS cup. (voorloper 5 Alpine cup; red.]

Renault5 LS cup

Benny; “Albertboektein Belgié en Luxemburgredelijkwat succes meteendoor
mij veor.de 5 LS cup geprepareerde 5. Renault Belgié vraagt mij daarop om op
hun kosten een auto te preparerenivoor de wedstrijd op de Niirburgring voor
de Luxemburgse coureurRomain Feitler. Die bereidt zichvoor, door 5 dagen
lang de Nordschleife te verkennen. Hijrijdt aan het eind van de 5e dag snellere
rondetijden dan de Duitse 5 LS coureurs. Ik zeg tegen hem:“zorg, dat fe de eer-
sterondenniet teveel op het veldvooruitloopt; 100 meter voorsprongis genoeg’,
maar wat doet ie: de eerste ronde komt hij met een voorsprong van 300 meter
op/de rest van het veld voorbij, de 2e ronde loopt hij nog meer op het veld uit
ennaeen paarrondenheefthij al eenenormevoorsprong. Tijdens derace geven
de Duitsers al te kennen: “meneerRaepers; nade wedstrijd gaatuw wagen hele-
maal uit elkaar”. Romain wint uiteindelijk de race met een grote voorsprong
voor een aantal Duitse coureurs met naam enfaam. De Duitsers zijn er hele-
maalziekvan en dringenerbijde technische commissie opaanomdie autovan
‘der Benny te diskwalificeren, want zo’n voorsprong... “dat kan gewoon niet",
Onze 5 LS wordt dan ook gediskwalificeerd. Ik moet de auto van de circuit-
commissie aan de Duitse importeur overhandigenien die laten de motor door
een Franse technicus uit elkaar halen. Alles wat die kan constateren is dat de
kop op een gedeelte 5/100 millimeter afwijkt. “Hebbes®, denken de Duitsers,
maar nader onderzoek wijst uit dat het een tolerantie is die bij meer splinter-
nieuwe koppeniblijktvoorte komen. Na3wekenwordtde 1e plekdantochaan




Romain Feitler toegekend. Ik word daarop door de Duitse sport afdelingivan
Renault gebeld. Of ik de auto de volgende dag op kan komen halen’in Briihl;
hij ligk nog wel uit elkaar, maar dat moet voor mijgeen probleem zijn. Daarop
vertel ik hen: “ik heb daar helemaal geen probleenymee, maar of de Belgische
importeur daar 0ok geen prob!eem mee heeft, dat moet ge hun maar vragen,
want daar kunt ge de aute naartoe brengen” De Duitsers: “is dat uw wagen
dan niet 2" Ik; “nee, die is van Renault Belgié en die stuurt u de rekening wel!"

Zege 5 Turbo op 24 uur van Zolder

Benny:“In ‘83 dedenwe met de A310 GRS en een5 Turbo mee aan de eerste 24
uurvan Zolder. Albert Vanierschot reed de 5 Turbo, nmiaar onze pijlen waren
eigenlijk gericht op de A310 voor deze race. Jammer genoeg kreeg de A310
om 2 uur ‘s nachts pech en moest uit de race worden genomen. Maar Albert
bleek het zo goed te doen met de 5 Turbo, dat we begonnen te hopenop een
goede klassering. Een paar uur voor het'eind kregen we steeds meer proble-
men met de remmen. Vervangingzou teveel tijd kosten en bijna zonder rem-
men, maar meteen halveronde voorsprong won Albert de 24 uur'srace met de
5Turbo. Nadat de 5Turboeentijdje had stilgestaanwasie niet meer vande plek
te krijgen; de remmenwarenvastgesmolten. We zijn 2 dagen zat geweest van
de champagne”

De sponsoring van de gele A110 1800 groep 5

Een leuke anekdotelis de sponsoring van deze auto. Eenverhaal dat een grote
glimlach op het gezicht van Benny tovert en hijvolverve uitbeeldt. De hoofd-~
sponsor is sexboetiek Boeblaiin Valkenswaard. Benny drukt zijnmonteurs op
het hart om de auto na racesin het weekend niet voor de garage te parkeren,
vanwege de misschienaanstootgevende reclame, maar achter de garage. Op
een maandagmorgen komt de pastoorzijn Renault 11 voor eenbeurt brengen

en zegt tegen Benny: “maar meneer Raepers, wat zie ik daar voor uw bedrijf
staan; reclame voor een sexclub op uw race-auto?”waarop Benny antwoord:
“Jawel meneer pastoor, ik moet mijn geld verdienen met -en hij maakt een
gebaar van grote borsten-enumoethetmet -en hijslaat eenkruis- verdienen”
waarna er op het gezicht van meneer pastoor een begripvolle glimlach
verschijnt. J

Franse rally rijders
Benny:"Op een gegevenmoment kwamen erFransen metitrailersenrallyauto’s
naar leper om met deze beroemde rally mee te doen. Inschrijfgeld was al
betaald. Na eenpaar km oefenen gingen ze alweerrichting Frankrijk. Reden: bij
leperis alles viak en zonder homen en lange rechte stukken: Daar kunnen de
Fransen niet mee omgaan. Ze hebben bochten en bomen nodig om zich te
kunnen oriénteren. Wanneer dat niet aanwezig is, zoals in leper, danliggen ze
binnende kortste kerenin een van de kanalenlangs de weg.”

Autofolders

In ‘8L overlijdt Benny's vader, Zijn tante ruimt het huis van zijn vader naast de
garage op. Op zolder staan dozen vol oude autofolders van Benny met o.a.
heel veel oude Alpine folders, waaronder zeldzame [Belgische) A106 folders.
Van sommige had hij wel 8 dezelfde exemplaren en kianten wilden ze graag
kopen. Bennywas eraan gehechtenverkochtze niet. Soms gafhijweleenseen
dubbele aaneenheel goedevriend/klantweq. Jullie radenwaarschijnlijkalwelk
onheil zich voltrekt: tante gaat rigoureus te werk en gooit ook de dozen met.
folders weqg. Bennykomt erachter enwissett3wekengeenwoord met zijntante.
Het is echter al lang weer bijgelegd, want momenteel bezoekt hij haar
regelmatig bij haar thuis.”Ze ken ook niet weten wat ze deed” zegt Benny nu.
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